In een heel gezellig startweekend hebben we ons beeldend verdiept in
de wereld van insecten onder begeleiding van Annerixt Pijiman.

Er is heerlijk gegeten en we hebben de hele nacht films
gekeken. En dan toch ’s ochtends gewoon vrolijk naar
de kerk! Daar hebben we zelfs de kerkgangers een

.
Bij Sneel is vanaf 15.00 uur is de deur
open en ben je welkom voor thee,
limonade en gezelligheid. Als mee wil
eten moet je je voor 16.30 uur opgeven
via de app of telefoon 06 54371233,
kosten € 1,50. We gaan om 18.00 uur
aan tafel, hierna ruimen we samen op
en vanaf19.30 uur start het program-
ma. Soms creatief, soms sportief en
soms educatief. Denk bijvoorbeeld aan
levend Stratego op het wed of in de
hout of soepopera of een race door de
stad of tafels beschilderen etc. etc.

De avond duurt tot 22.00 uur.
Kom er bij en doe mee en neem vooral
een vriend of vriendin mee!

Dit jaar zijn ook kinderen vanaf g jaar
's middags welkom voor een kopje thee
en om lekker te chillen of een spelletje
te spelen en samen gezellig te eten,
€1,50. Dus geef je op vrijdag voor

16.30 uur op. Het dis wel de bedoeling
dat kinderen tot 12 jaar om 19.15 uur
worden opgehaald of zelfstandig naar
huis gaan.

Ken je nog jongeren tussen de 9 en 18
jaar? Nodig ze dan uit om naar Sneel
te komen. Denk bijvoorbeeld aan je
buurmeisje, buurjongen, iemand uit
je klas, (klein)kind, nichtje of neefje.
Je mag gerust op proef komen om te
kijken of je het leuk vindt.

Wil je meer informatie bel dan even
naar Nathalie Bienfait, 06 54 3712 33.

kleine demonstratie gegeven van wat we gedaan hebben.
Zo is voor ons het Sneeljaar goed begonnen.
We hebben er zin in!

Dit jaar bestaat het kader uit:

Milan (die lange Jan), Bettemiek (met de
gieter), Gyan (met letje de geit), Quinten
(met de lege handen), Jessica (met het
petje), Julie (met parasol) en Mees
(staand op z'n handen).

Wat doet het kader eigenlijk? Wij doen de
boodschappen en koken én we bereiden

elke week een super episch cool program-
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